Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr’ of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, Die zalig maakt,
Die de arme kleedt en voedt,
Die de zondaar leven doet!

Eenmaal als de stonde slaat
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d’aardse woon’
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in Uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

10) Gebed
11) Zingen: Een vaste burcht is onze God

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!

Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan

met opgestoken vaan;

hij draagt zijn rusting nog

van gruwel en bedrog,

maar zal als kaf verdwijnen!
Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.

Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,

Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:

de zeegq’ is ons beschoren!

12) Zegenbede
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1) Woord van welkom

2) Zingen: Eén Naam is onze hope

Een naam is onze hope,

een grond heeft Christus’ Kerk,
zij rust in ene dope,

en is Zijn scheppingswerk.

Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.

Hij was ‘t, die door Zijn sterven,
aan haar het leven gaf.

In haar drie-een’ge Here,
nog in haar aardse strijd,
blijft zij met hen verkeren,
wien ruste werd bereid.
Geef dat in uw genade,
o God, ook eenmaal wij,
langs uwe lichte paden,
gaan tot der zaal’gen rei!

3) Lezen: NGB art. 27
4) Zingen: Psalm 34 vers 9

God is ‘t verbroken hart,

‘t Verbrijzeld en bedrukt gemoed,
Te allen tijd’ nabij en goed,

In tegenheid en smart.

Veel wederwaardigheén,

Veel rampen zijn des vromen lot;
Maar uit die alle redt hem God;
Hij is zijn heil alleen.

5) Lezen: 2 Koningen 18 vers 1 - 12

6) Gebed

7) Zingen: Psalm 86 vers 5 en 6

Al de heid’nen door Uw handen
Voortgebracht in alle landen,
Zullen tot U komen, HEER,
Bukken voor Uw aanschijn neer,
En Uw naam ter ere leven.

Gij zijt groot en hoog verheven;
Gij doet duizend wonderheen;
Gij zijt God, ja Gij alleen.

Leer mij naar Uw wil te hand’len,

‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len;
Neig mijn hart, en voeg het sadm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen ‘t ganse hart naar boven;

‘k Zal Uw naam en majesteit

Eren tot in eeuwigheid.

8) Overdenking
9) Zingen: Vaste Rots van mijn behoud

Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,

laat mij steunen op Uw trouw,
laat mij rusten in Uw schauw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,

niet de tranen die ik pleng,
schoon ik om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.



